
AGENDA 

 

 

 

· 8 september: Welzijnszorgnamiddag 
van 14u30 -ca.18u (€12) 
met mogelijkheid tot ziekenzalving. 
Laatste dag inschrijven morgen 1 september 
bij Erna Dierick: 0472 56 48 11 
 

· 12 september: Pastafestijn Scouts Tereken 
van 18u-20u15: inschrijven via de website,  
FB of Instagram van de Scouts 

· Feest van HOOP: 20 september 

Het zou fijn zijn als we met velen samen gaan!!! 
We nemen als geloofsgemeenschap deel 
aan dit feest van hoop, 
dit ter vervanging van de ontmoetingsdag. 
Je kan een gratis ticket bekomen. 
Geef daarvoor je naam op achteraan in de kerk. 
Je kan per trein, per fiets, per auto  
of met de reisbus mee. (Vervoer wel te betalen.) 
Neem gerust een folder mee aan ‘t koffiehoekje. 
 

· 21 september: Tereken Overleg(t) 
na de viering 
 

· 24 september 13u30: sneukeltocht  
buurtwerking Baensland (tot 17u30) 
 

· 27 september 19u: Taizéviering 
 

· 28 september: startviering  
voor het nieuwe werkjaar 

Lied  

 

Welkom 

Gebed om nabijheid 

Als gastheer of gastvrouw, of als genodigde 
zijn we vaak bezig met uiterlijkheden: 
rijkelijk eten, versiering, nieuwe outfit, cadeaus. 
Als we teveel onszelf in de kijker zetten  
en te weinig oor en oog hebben voor de ander, 
vragen we om vergeving:  
Heer ontferm U over ons 

Morgen is het ‘wereldgebedsdag  
voor de zorg voor de schepping’. 
Vaak laten we ons leiden door reclame. 
Maar door ons koop- en reisgedrag 
zetten we de aarde en het klimaat onder druk, 
waardoor de mensen uit het zuiden 
onze rekening moeten betalen. 
Als we geen gehoor geven aan 
de roep van slachtoffers 
en de schreeuw van de aarde, 
die we samen als gasten  
mogen bewonen,  
vragen we om vergeving:  
Heer ontferm u over ons 

 

 

31 augustus 2025 

 22e zondag C-jaar  

Welkom op dit feest  

van de schepping 



God heet ons wekelijks welkom in dit huis, 
zoals we zongen. 
Als we ons hart niet altijd openstellen  
voor zijn feest 
en de dankbaarheid vergeten zijn, 
vragen we om vergeving:  
Heer ontferm u over ons. 

Loflied 

 
Dank U voor die duizend mooie dingen, 
dank U voor uw liefde elke dag. 
Dank U dat als zorgen mij omringen, 
ik eenvoudig bij U komen mag. 
Dank, dank, dank o Heer, … 

Dank U voor het wonder in mijn leven, 
dank U voor uw Geest en voor uw kracht. 
Dank U dat U alles hebt gegeven, 
dat U alles voor mij hebt volbracht. 
Dank, dank, dank o Heer, … 

Gebed  

Goede God, 

Er loopt een levensader tussen U, 
de mens en de aarde. 
Wij zijn allemaal te gast  
op deze wonderlijke aardbol. 
Geef ons een nederig hart 
om zuinig, respectvol en eerbiedig 
met deze rijkdom om te gaan. Amen.  

Eerste lezing Boek Wijsheid  
van Jezus Sirach 3,17-18.20.28-29 

Orgel 

Lied  

 

Mededelingen 

Zending en zegen 

 

  



Gebed om vrede  

Vrede voor allen die opkomen 
voor het behoud van deze aarde 
en de mensen die haar bewonen. 
Vrede voor allen die de hoop 
levend houden 
dat deze wereld nog toekomst heeft. 
Vrede voor ons allen die hier als pelgrims 
uitgenodigd zijn aan deze tafel van de Heer. 
Laten we nederig en dankbaar 
elkaar tot vrede zijn, 
met Uw woord en voorbeeld 
in ons hoofd en in ons hart. Amen. 

Communie 

Gebed  

Uw Woord wijst wegen, God,  
hoe we eenvoudig in het leven kunnen staan. 
Beziel ons met dankbaarheid 
voor Uw schepping en al wat leeft op aarde. 
Leer ons zachtmoedig aandacht schenken 
aan de noden van deze wereld. 
Laat onze hoop het niet begeven 
en laat Uw liefde zichtbaar zijn 
door onze zorg voor elkaar. 
Dat vragen we U, Heer, 
bij het begin van dit school-en werkjaar. Amen. 

Even bezinnen 

KVM  

 

 

Evangelie Lucas 14,1.7-14  

Homilie 

Geloofsbelijdenis 

Ik geloof in God, 
Schepper van hemel en aarde, 
die ons geschapen heeft 
om deze wereld mee te onderhouden 
en te vernieuwen. 

Ik geloof in Jezus 
die ons voorging in eenvoud 
en zonder onderscheid 
arm en rijk, ziek en gezond, 
uitnodigde aan zijn ‘feestmaaltijd’. 

Ik geloof in de Heilige Geest 
van wie we inzicht  
en verantwoordelijkheid krijgen 
om mee te bouwen aan de schepping 
via wetenschap, kunst, technologie  
en zorg voor de aarde en alle levende wezens. 

Ik geloof dat wij deel kunnen uitmaken 
van de ecokerk waartoe paus Franciscus  
ons 10 jaar geleden opriep, 
door bewust om te gaan  
met milieu en klimaat. 

Ik geloof dat, ondanks zoveel miserie en onheil 
er hoop is op een nieuwe hemel  
en een nieuwe aarde 
hier en nu en over de grenzen van de dood. Amen. 

Voorbeden 

We bidden voor alle gezagsdragers in de Kerk;  
dat zij zich in alle nederigheid blijven inzetten 
voor de armen en vluchtelingen,  
naar het voorbeeld van Jezus, en zo 
hoop bieden aan wie de toekomst somber inzien. 

 

We bidden voor wereldleiders,  
politici en machtigen der aarde:  
dat zij hun macht niet misbruiken,  
maar ten dienste stellen 
om de aarde te beschermen, 
om vrede in de wereld te bevorderen,  
en de eenheid tussen volkeren te bewerken. 

Schepper van alle mensen, verhoor Uw volk. 



We bidden voor onszelf 
dat we ons koopgedrag in vraag stellen 
en bewust omgaan met water en grondstoffen 
uit respect en dankbaarheid voor de schepping. 

Schepper van alle mensen, verhoor Uw volk. 

We bidden voor de slachtoffers  
van oorlogen en natuurgeweld: 
dat hun lijden en pijn ons niet onverschillig laten,  
maar ons aanzetten tot daden 
van liefde en solidariteit. 

Schepper van alle mensen, verhoor Uw volk. 

We bidden voor jongeren en mensen  
die zich inzetten voor behoud  
van een leefbare aarde: 
dat zij de hoop op een verzoende wereld  
en een herstelde schepping nooit opgeven  
en in ons bevlogen medestanders vinden. 

Schepper van alle mensen, verhoor Uw volk. 

We bidden voor allen die terug naar school gaan:  
voor kinderen, leerkrachten en directies.  
Dat ze het nieuwe schooljaar  
hoopvol en met vreugde tegemoet zien.  
Dat elk kind, elke jongere  
zich echt welkom mag voelen op school 

Schepper van alle mensen, verhoor Uw volk. 

We bidden tenslotte voor onszelf  
en onze gemeenschap: 
dat we als Kerk, als volk van God onderweg, 
een gastvrije en laagdrempelige gemeenschap zijn 
waar iedereen zich thuis kan voelen. 
We bidden voor wie ziek zijn  
of het moeilijk hebben, 
ook voor hen van wie we afscheid namen (…), 
en voor wie ons gebed werd gevraagd (…). 
Mogen zij allen Gods warme mantel  
om zich heen voelen doorheen nabije mensen. 

Schepper van alle mensen, verhoor Uw volk. 

Offerande 

Wil jij onze geloofsgemeenschap mee dragen?  
De misdienaars komen graag rond 
voor je bijdrage.  
Het kan ook via je bankapp.  
(Bedrag zelf aanpassen.) Dank je wel! 

Bidden bij brood van leven  

Goede God, 
Gij die de aarde aan ons geeft om  
als gasten te bewonen, 
Gij ziet hoe uw schepping 
en de mensen onder druk staan.  

Gij weet dat wij onmachtig zijn 
tot vrede en gerechtigheid. 
Toch roept Gij ons bij onze namen, 
mens voor mens, 
om recht te doen en goed te zijn. 

Wij bidden U voor al uw mensen, 
groot of klein, 
hoe ook geschapen; 
mensen met elkaar 
op zoek naar vrede en geluk. 

Wij bidden U voor hen  
die het meest weerloos zijn: 
kinderen, armen, 
mishandelde en hongerende mensen, 
vluchtelingen, zieken en stervenden; 
voor mensen zonder toekomst bidden wij, 
voor allen die groot lijden moeten dragen. 

Gij weet wat in ons leeft. 
Niet voor de dood, 
maar om te leven hebt Gij ons gemaakt. 
Zend ons uw Geest, 
geef ons de kracht om mens te worden, 
naar uw hart. 

Dat wij geen waarheid ontvluchten, 
geen leegte najagen, 
uw naam niet vergeten, 
dat wij uw koninkrijk verhaasten 
en lief zijn voor de aarde 
en voor allen die haar bewonen. 
Dat we alle brood en rijkdom 
van deze wereld 
eerlijk verdelen met elkaar.  
Dan zal uw wil geschiede  
en uw rijk van vrede komen.  
Amen 

Onze Vader 

 


